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Ivo van de Wijdeven (1979) is historicus en politiek analist bij het ministerie van Algemene Zaken, zeg 
maar het kantoor van premier Mark Rutte. Hij schrijft artikelen voor bladen als Geschiedenis 
Magazine. In dit boek geeft hij een interessante uiteenzetting over de grenzen en hekwerken die nu 
overal in het Europa van de 21e eeuw verschijnen. 
 
Dat kun je niet alleen maar verklaren uit de migrantenstroom en het Europese onvermogen om 
daarmee om te gaan. De auteur duikt daarom per grensregio de geschiedenis in en ziet in de 
nationale reflexen van nu veel bekends opduiken. Dat is logisch, want Vladimir Putin is in zijn eentje 
een voortzetting van het Politbureau in de Sovjet-Unie en Recep Tayyip Erdogan is niet zoveel anders 
dan een sultan in het herleefde Ottomaanse Rijk.  
 
Van de Wijdeven is goed als het gaat om Rusland en Turkije, maar het lijnen trekken van de 
Afrikaanse geschiedenis en het kolonialisme naar de toestroom van nu en het duiden van het begrip 
Europa als christelijke eenheid van vroeger en politieke, vooral economische ruimte van nu, dat gaat 
moeilijker. Toch een goed achtergrondenboek voor hen die in de hectische ontwikkelingen van nu 
even een stap terug willen zetten. 
 
+ degelijk verhaal, veel goede kaarten 
- beetje schools 


